
Orde van dienst Goede vrijdag 2026 
 
Met muzikale medewerking van blokfluitensemble: Bert Hartgers, Marijke Voogsgeerd en Marian den 
Holder 
 
 
We komen in stilte binnen 
 
Zingen: lied 559 – Gij die ver voor ons uit 
 
Stilte 
 
Bemoediging 
Vg.   Eeuwige wees ons genadig. 
Gem.   Op U hopen wij. 
Vg.   Wees onze sterkte, iedere dag, 
Gem.   ook onze hulp in tijd van nood. Amen 
 
Liturgische schikking 
 
Zingen: uit Taizé - blijf bij mij en waak hier met mij  (staat in map noten van beamerteam) 
 
Het lijdensverhaal beleven wij dit jaar in de kruisweg ‘een diepe voor in de aarde, weg van mensen’ 
geschilderd door Marijke van Dijk. De gedichten zijn van Steven van Campen  
 
Statie I – Gedicht – Stilte - Zingen: Lied 586: 1 – Zie de mens die in zijn lijden 
 
Statie II – Gedicht – Stilte - Zingen: Lied 586: 3 – Die hem ooit op handen droegen 
 
Statie III – Gedicht – Stilte - Blokfluitensemble – de ciaconne in G – J.V. Meder 
 
Statie IV – Gedicht – Stilte - Zingen: Lied 586: 4 – Maar nog is zijn hart bewogen 
 
Statie V – Gedicht – Stilte - Zingen: Lied 586: 2 – Weerloos heeft Hij heel zijn leven 
 
Statie VI – Gedicht – Stilte - Zingen: Lied 561: 1 – O Liefde die verborgen zijt 
 
Statie VII – Gedicht – Stilte - Zingen: Lied 561: 2 – Hoe achtloos in ons midden wordt 
 
Statie VIII – Gedicht – Stilte - Blokfluitensemble  Wachet auf, ruft uns die Stimme van J.S. Bach 
 
Statie IX – Gedicht – Stilte - Zingen: Lied 561: 3 – De minsten van de mensen zijn 
 
Statie X – Gedicht – Stilte - Zingen: Lied 561: 4 – O liefde in de eeuwigheid 
 
Statie XI – Gedicht – Stilte - Zingen: Lied 561: 5 – Opdat ook wij o Heer U niet 
 
Statie XII – Gedicht – Stilte –  
 
De Paaskaars wordt gedoofd 
 
Stilte 
 
Statie XIII – Gedicht – Stilte - Blokfluitensemble Arioso van D.G. Turk en het Adagio van W.A. Mozart 
 
Statie XIV – Gedicht - Stilte 
 
 



Zingen: Uit: de graankorrel sterft – Laten wij dan nu begraven 
 

 
 
Wij bidden: 
gem. Heer, blijf bij ons,  

want het is avond  
en de nacht zal komen.  
 
Blijf bij ons 
en bij uw ganse Kerk  
aan de avond van de dag,  
aan de avond van het leven,  
aan de avond van de wereld.  
 
Blijf bij ons  
met uw genade en goedheid,  
met uw troost en zegen,  
met uw woord en sacrament.  
 
Blijf bij ons  
wanneer over ons komt  
de nacht van beproeving en van angst,  
de nacht van twijfel en aanvechting,  
de nacht van de strenge, bittere dood.  
 
Blijf bij ons  
in leven en in sterven,  
in tijd en eeuwigheid.  
Amen 

 
Zingen: Lied 590 – Nu valt de nacht 
 
De Paaskaars wordt de kerk uitgedragen 
 
We verlaten de kerk in stilte 
 


